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EDITORIAAL

Proper Devos beschreef zelf zijn inzet in het leger
tot hij viel op de spoorwegberm van Ramskapelle.
Hij zou uiteindelijk sterven in Zevekote in een
Duits lazaret.

Fons Morreel beschrijft hoe drie Witte Paters als
brancardier in het leger terechtkwamen en rond-
om Nieuwpoort sneuvelden.

Terloops herinnert hij aan de rol van hun confra-
ters in de kolonisatie.

Volg het CV van een van onze waardevolle advi-
seurs.

René De Clerck herinnert ons aan een merkwaar-
dig figuur: Martial Van Schelle.

Wij vonden heel wat omtrent twee legendarische
kapers uit Nieuwpoort. Zij waren de inzet van
lange politieke verhoudingen tussen staten ...van-
uit een onooglijke haven als Nieuwpoort.

Een schilderij toont ons wellicht de vroegste voor-
stelling van een van onze pastoors van Nieuw-
poort der O.L.Vrouwe parochie.

G. Demerre

Figuren bovenaan: P. Devos, A. Delanghe,
L. de Boninge, E. Van Laere, F. De Smedt,
M. Van Schelle en Jan Zonder Vrees.

Wie graag deze archiefkrant digitaal wenst te
ontvangen, kan dat als wij uw e-mail adres mo-
gen gebruiken.

guido.demerre@gmail.be
friede.lox@telenet.be

SOLDAAT IN RAMSKAPELLE

Prosper-Henri Devos
° Brussel 28-01-1889

Gevallen in Ramskapelle op 29 oktober 1914, mee-
genomen, als krijgsgevangene en gestorven in Ze-
vekote op 3 november. Begraven zonder kist op de
kleine Duitse begraafplaats. Hij was luitenant 5 reg.
Infanterie. Zijn resten zijn verzameld in september
1921 en overgebracht naar Anderlecht.

Schrijver : stichtte in 1908 een revue de défence
francaise “La Belgique frangaise” en werd secreta-
ris van “Revue de Belgique”

Werken van hem : “Un Jacobin de I'’An CVIII “
roman bekroond door de provincie Brabant in 1910
en “Monna Lisa” (1911)

Niet uitgegeven theaterstukken:

‘La Prudence du Roi Philippe”

‘Le Curieux impertinent” (naar Cervantes)

“En Flandre, le Soleil s’est couché” (naar Eduardo
Marquina)

Burgerwacht in Kuregem-Anderlecht tot 20 augus-
tus 1914. Korporaal, sergeant-majoor, 3e officier
van zijn compagnie. Dienst in 5e regiment infante-
rie. Van 12 tot 29 oktober, onderluitenant, luitenant



: gevallen in de rol van kapitein (sic).

Brieven naar huis en verloofde Renée

26 aug 1914

“Ik geef u geen details over onze situatie, u zal
wel geloven dat dit ons verboden is. Weet, dat wij
het goed stellen, Albert en ik, sinds wij acht dagen
geleden ‘s nachts zijn verttrokken, ontbreekt het
ons aan niets, we zijn niet eens zwaar vermoeid
of blootgesteld aan enig gevaar, kort en goed we
hebben Brussel, verlaten om te schuilen.

Onze angst was, in de nacht van zondag op
maandag, te weten dat de plundering van Brus-
sel zou beginnen. Verzekerd door lui die Brussel
ontkwamen per fiets hebben we geen vrees meer
in de hoop van vlug terug te keren.

12 september 1914

We volgen steeds stap voor stap de bewegingen
van het leger die de Duitsers kwellen. Ik zie nooit
vuur. Eén keer hebben wij schietend het terug-
trekken van de vrijwillige jagers moeten
indekken. Naarmate de vijand naderde hebben wij
terugtrekkend gevochten. We moeten meer ver-
trouwen in onszelf hebben.

Deze ochtend heeft ons leger Brussel terug
ingenomen, na een straatgevecht. In ieder geval
trekken wij sinds twee dagen terug.

27 september 1914

Indien je kanonnen hoort in de buurt van Brussel
en als je geisoleerde troepenbewegingen ziet,
blijf binnen, sluit je op en sluit de ramen. Ook voor
Renée en haar moeder, dat ze samen blijven. De
Belgen zullen de Duitsers uit Brussel verjagen.
Wat wij het meest vrezen is dat de beulen van
Leuven alles zullen ‘massacrent’ wat ze ontmoe-
ten op hun viucht. Wees niet op straat op dat
ogenblik. Hou je schuil waar je kan, ze zullen de
tijd niet krijgen om huizen binnen te vallen.

Viucht van de burgerwachten!

Vaandelviucht zal talrijker worden als enkelen de
moraal van de lafaards niet opkrikken. Dat legt

uit dat ik absoluut een voorbeeld moet zijn sinds
mijn promotie als 3de officier van de compagnie.
Ik oefen een deugdoend voorbeeld uit op hen die
opgeven uit ontmoediging of gebrek aan disci-
pline, dat voortvloeit uit de eeuwige discussie over
de verkregen bevelen. Maar zoals ik je schriff, “un
petit noyau m’appuyant toujours, en fin de compte
les rouspéteurs et les laches se taisent, et la mau-
vaise graine meurt avant de germer”

Weet, als ik niet zou genieten, materieel en mo-

reel, zou ik eraan denken het cantonnement te
verlaten om je te komen omhelzen. Of heeft men
gedurende die tijd echt nood aan ons ? Ik zou
me steeds verwijten dat ik mijn kameraden in de
steek heb gelaten en de gelegenheid missen om
“entrer dans la danse ...”

4 oktober 1914
Weet wel dat de Engelsen nooit meer de fout zul-
len begaan Antwerpen te laten innemen ...

12 oktober 1914

Liefste ouders en Renée

Ik heb veel aan jullie te zeggen, maar de post
vertrekt om 8u05 en het is reeds 8u en sinds
gisteren heb ik geen minuut voor mezelf? Ik vat
samen ..

We stellen het steeds goed. We werken in be-
langrijke acties met de Fransen. Het beleg van
Antwerpen is begonnen en alles laat toe te ho-
pen op een overwinning. De Engelsen die hier
zijn komen uit Zuid-Afrika, de Canadezen zijn
onderweg en de Hindoes zijn ontscheept in Mar-
seille.

Ik heb uw brief ontvangen en ook die van Renée.
Ik ben zeer gelukkig. De oorlog zal wellicht nog
weken duren, maar nooit heeft de moraal en de
fysique conditie er beter voor gestaan bij ons, wij
zijn echte soldaten.

Ik omhels jullie allemaal. Vive la Belgique.

P.H.Devos

Carl Bergman
Getuige, invalide in 1914, wonende in Zanesville
Ohio

De 15 oktober 1914, was het 5de linie in positie
te Lombardsijde, langs de laan tussen de zee

en de weg van Oostende naar Nieuwpoort. De
Duitsers kwamen aan in Westende en begonnen
hun aanval. In de nacht van de 16 oktober, was
ik op wacht te velde dicht bij Westende. Ik was
zeer verveeld, mijn kamaraad had zich terug-
getrokken. Onze luitenant had ons verlaten en ik
wachtte op een ander.

Om 1 uur, wanneer mijn aflossing eraan kwam,
hoorde ik de stem van de sergeant die zei : “Ja,
mijn luitenant”. Zo wist ik dat onze luitenant bij
ons was. Hij kwam mij aflossen, verwonderd, mij
alléén te zien. Ik kon hem nauwelijks antwoorden
door de verrassing : de nacht was pikzwart en
belette ons gezichten te zien, maar zijn stem had
ik herkend : Prosper-Henri Devos. |k had hem
dikwijls ontmoet in “Diable au Corps™ in rue aux



Choux, geloof ik, te Brussel, een verzamelplaats
van artisten.

Als we een beetje achteruit waren zei ik hem:
“Prosper Devos, ik ben gelukkig om u bij ons te
hebben.”

Stelt u zijn verwondering voor ! En hij zei me hoe
blij hij was me te hebben, minstens iemand die hij
kende. Hij had weinig ervaring in het leger, zei hij
en hij voelde zich wat onzeker. Wij leken al anciens,
want wij hadden flink gestreden voor de terugtrek-
King uit Antwerpen...

De 17 tot 18 oktober bombardeerden de Duitsers
onze stellingen. Wij hadden de troepen van de
prins van Wirtemberg voor ons. Wij lagen op onze
buik in de gracht die onze beschutting bood. Mijn
luitenant Devos liep van de ene naar de andere om
hen moed in te spreken en moed te geven — met
de helft van zijn lichaam boven de rand — Wij vroe-
gen hem wat voorzichtiger te zijn maar hij lachtte
en wanneer hij ging zitten naast ons neuriede hij
Spaanse liedjes of reciteerde verzen. Onze kleine
groep vrijwilligers was samengesteld met artisten:
een schrijver, een musicus en enkele schilders.

Hij deed ons de obussen vergeten die naast ons
insloegen. Onnodig te zeggen hoe de hele compag-
nie hem graag had. Onze sergeant, die ook dapper
was (gedood op 29 oktober) zei “Ziedaar een offi-
cier zoals wij nog niet hebben gekend.”

Ik zie nog onze luitenant op weg achter ons, borst
vooruit. De kogels floten en hij marcheerde met het
hoofd even gebogen opzij, zoals men doet als de
wind en regen in je gezicht slaat.

Op 19 oktober was ik koerier voor een voorste
bataljon op de weg naar Oostende: ons bataljon
vormde de linkerkant. De strijd kwam van rechts
want de vijand mikte zonder oponthouden. Op 20
oktober kwamen die van de 9de linie ons aflos-
sen, maar konden zich niet handhaven. Wij gingen
uitrusten in Adinkerke voor twee dagen in een groot
hotel aan de zee (De Panne ?) om ons klaar te ma-
ken voor de ‘revue’.

Op 22 oktober, kwamen we terug in een andere
opstelling in een klein bosje achter Nieuwpoort en
wij wachtten op de nacht. Wij trokken de nacht in en
botsten enkele keren op vijandelijke wachtposten
en ‘s anderendaags waren we op de plaats die we
verlaten hadden.

Rond 2u kwamen we door het verwoeste dorp
Ramskapelle, maar de barrage was zo hevig dat
elke compagnie die probeerde vooruit te komen
“était mise en pieces”. Als het onze beurt was kre-
gen we een stopbevel. We gingen liggen aan de
rand van de weg: we waren juist aan het station van
Ramskapelle op 200 m noordelijk van het dorp.

Het geschut werd meer en meer intens, beetje bij

beetje verspreidden de soldaten zich in het veld.
Het werd ‘a déroute’. De officieren konden hun
manschappen niet bijeen houden maar in het re-
giment alleen de compagnie van Devos bleef ter
plaatse.Onze luitenant bleef rechtop en had zijn
sabel van de burgerwacht bij zich om de vluch-
tenden tegen te houden. De obussen vielen
rond ons. Een generaal op een kilometer achter
ons verzamelde de mannen met zijn revolver.
Kapitein Philippot die met de majoor die

zich voor ons bevond, feliciteerde de luitenant
Devos die zijn compagnie samen had gehouden
in die nacht. Zij hadden op 2 kilometer tussen
Ramskapelle en Nieuwpoort postgevat dichter
bij Sint Joris. Het werd dag midden het veld. Het
geschut werd intens en de mitrailleuses begon-
nen tak-tak-tak maar onze positie was te ver
voorop.

Dank zij de koelbloedigheid van luitenant Devos
had hij gemerkt dat de salvo’s regelmatig vielen
eens links dan rechts. Eens ze iets viseerden
trokken wij er naartoe en zo vorderden wij eerst
links dan rechts. Vele manschappen, verdwaal-
den in het veld. Die van de 9e linie moesten die
nacht aanvallen. Wij moesten ons terugtrekken
op een kilometer achteruit : daar leverden wij
onze tweede lJzerslag.

‘s Anderendaags zagen wij de Duitsers opruk-
ken. We schoten tot de geweren onze handen
verbrandden. De volgende nacht regende het
hevig en we hadden slechts bieten om te eten.
Na drie dagen strijd waren we uitgeput. De
grachten waren vol water. We hadden dorst. De
luitenant wou een patrouille vormen maar de
mannen vielen vermoeid in de slijk.

We lagen aan de rand van het water. De Duit-
sers vielen aan bij het ochtendkrieken en dan
kregen we bevel ons terug te trekken. In de vol-
gende nacht had de luitenant een schuur gevon-
den waar we overnachtten, tenminste droog.

Op 29 oktober waren we in 2e linie. Posper
Henri Devos bleef alléén luitenant van de com-
pagnie.In de namiddag kregen twee onderof-
ficieren benoeming van onderluitenant, kapitein
Philippot werd majoor. Nu luitenant Devos de
oudste was kreeg hij de opdracht de functie van
kapitein te vervullen en kreeg een taak bij een
andere sectie. Om 7 uur ‘s avonds bracht hij
onze compagnie in de eerste linie waar wij de
7e linie moesten vervangen rechts van Rams-
kapelle aan het talud van de spoorweg. Er was
geen loopgracht.

De vijand was achteruit geslagen door de over-
stroming. De luitenant vormde een ploeg om
munitie te zoeken. We hadden ongeveer 100
kogels per man. Die corvée bracht echter weinig



munitie mee.

Er was mist en een fijne regen. De luiteannt
Devos was op honderd meter van mij. Ik zag
hem. Toen wij het bevel kregen de bajonet op
het geweer te zetten, hoorde ik zijn stem “Tir a
volonté’.

De barbaren vielen ons vijf maal aan en “Hoch”
klonk bovenuit de fusillade.

Later

In het strijdgewoel, de ochtend van de 30 okto-
ber, omringd langs alle kanten werden een 40

tal krijgsgevangen gemaakt. In het rapport van
onderluitenant Warmoes aan het ministerie van
landsverdediging :

“Le commandant de ma compagnie, lieutenant
auxiliaire Devos, venant d’étre fait prisonnnier, a
été frappé par une balle perdue et mourut dans
un lazaret de campagne allemand, ainsi que cela
a été communiqué a la Croix-Rouge de Genéve.”

DRIE WITTE PATERS

Ze sneuvelden als brancardier aan het |Jzerfront,
één in Ramskapelle en twee te Nieuwpoort.
August De Langhe (br. Livinus) uit Wortegem,
was gevallen op 24 augustus 1917 te Ramska-
pelle. Emiel Van Laere, uit Dottenijs, sneuvelde
op 9 april 1918 voor Nieuwpoort. Lode de Bonin-
ge, uit Wevelgem, viel op 7 mei 1918 eveneens
te Nieuwpoort.

Dit kwam ik te weten omdat ik voor de heem-
kundige kring “Hobuechen 1135” (Hoboken),
waar ik geboren en getogen ben, een artikel heb
geschreven over Benoit Hellemans, een witte pa-
ter uit die gemeente die carriére maakte binnen
deze congregatie. |k raadpleegde daarvoor het
boek “Alles in Afrika was mij lief’, Geschiedenis
van de Belgische Witte Paters 1880-2010, onder
redactie van Serge Desouter. Daarin was er ook
een hoofdstuk geweid aan de oorlogsjaren 1914
—1918. Zo kwam ik te weten dat er acht jonge
Witte Paters sneuvelden te Nieuwpoort, Rams-
kapelle, Steenstrate, Diksmuide en Passendale.
Alvorens de lezer iets meer over deze mannen
te vertellen, moet ik eerst wat meer historische
context schetsen.

Sociéteit
Het verhaal van de Sociéteit van de Missionaris-

sen van Afrika (Witte Paters) begon in 1879.
Wegens de “Kulturkampf’, de strijd die de over-

heid van het pas opgerichte Duitse Rijk onder
Bismarck van 1872 tot 1879 voerde tegen de
Katholieke Kerk, voornamelijk in Pruisen, en de
anti-klerikale kloosterwetten in Frankrijk, kwamen
ordes en congregaties vanuit die landen zich hier
vestigen. De vrome, arme Belgische bevolking
met een “rijke kinderzegen” vormde een ideale
basis voor de aanwerving van verstandige jon-
geren voor deze katholieke gemeenschappen. In
die tijd werd er een onderscheid gemaakt tussen
de Europese Kerk, het “oude Christendom” en de
rest van de wereld, de zogenaamde “missiege-
bieden”. Binnen Europa bestond er een enorme
beschavingsdrang. Die werd mede gevoed door
de technologische vooruitgang en de zoektocht
naar koloniale expansie. Op bepaalde ogenblik-
ken waren er in Afrika verschillende expedities
aan de gang die elkaar de loef trachtten af te
steken. Voor Centraal Afrika waren Henri Mor-
ton Stanley en David Livingstone de bekendste
ontdekkingsreizigers. Toen heerste de overtui-
ging dat de mensen aldaar verstandelijk moesten
worden opgevoed. In die context zocht het chris-
tendom, zowel de katholieke als de protestantse
leer, de legitimatie van hun bekeringszending. An-
dere godsdienstige vormen werden aanzien als
minderwaardig. De inboorlingen, de primitieven,
leefden in duisternis en waren onderontwikkeld.
Maar ook cultuur en vooruitgang stonden hoog

in het vaandel van de “wijze blanke man”. Het
werkterrein van de Witte Paters van Afrika zou
zich hoofdzakelijk op dit continent richten. Zoals
wel meer gebeurde in de loop van de geschiede-
nis, ontstond er een bondgenootschap tussen de
Kerk en de politiek. Die trachtte greep te krijgen
op het leven van de “inlander” in al zijn aspecten.
De missionaris ging resoluut dezelfde weg op.
Vooral tegen het einde van de 19de eeuw hadden
de seculiere overheden en de geestelijke autori-
teiten elkaar al gevonden.

Charles-Martial Lavigerie, ° Bayonne 1825 - Al-
giers 16.11.1892, werd de stichter van de So-
ciéteit van de Missionarissen van Afrika. Als
aartsbisschop van Algiers vond hij het nodig een
aparte orde te voorzien voor het bekeringswerk.
In 1868 werd zijn idee werkelijkheid. De leden
werden algauw de Witte Paters genoemd omwille
van hun witte “gandoera”, een wit katoenen Ara-
bisch opperkleed en bornoes, een lange mantel
met witte wollen kap. Het jaar daarop werd de
eerste Sociéteit geopend voor de Congregatie
van de Zusters Missionarissen O.L.V. van Afrika.
Dat was het jaar dat Stanley zijn reis door Afrika
had beéindigd en aan de monding van de Congo-
-stroom stond. In 1877 had Mgr. Lavigerie aan de







































